
Missie 

Kinderopvang Van Harte Welkom 
 

 

De missie van ‘Van Harte Welkom’ heet: ‘dat uw kind zich thuis voelt’ 
Kinderopvang ‘Van Harte Welkom’ draagt een christelijk identiteit maar elk kind is welkom!  
Respect en geborgenheid zijn de factoren waar uw kind zich veilig zal voelen. 
De opvang is niet hetzelfde als thuis maar de opvang probeert het thuisgevoel te creëren. 
Hoe gaat dat in de praktijk? Meestal kiest de ouder de opvang uit voor haar kinderen. Er is 
altijd ook een kennismaking met de kinderen. Zelfs de baby’s  zijn bij de kennismaking.  
Vooral bij deze jonge kinderen is het een uitdaging om een thuisgevoel te geven. Het is fijn 
voor de ouders om te zien wanneer de baby relaxed bij de gastouder op schoot is tijdens 
kennismaken.  
 
Wat is een thuisgevoel? Het is in één woord samen gevat: je veilig voelen. 
Niet alleen fysieke veiligheid maar ook emotionele veiligheid.  
Boos en/of verdrietig zijn omdat je moeder weggaat……….het mag en moet er zelfs zijn! Zo 
alleen kan de gastouder inspringen op de behoeften van het kind. Een samenspel van 
nabijheid en afstand, laat het kind zich troosten of is het de behoefte om uit te huilen.  Dit 
zijn intensive momenten voor de gastouder maar met name voor het kind zelf. Als het kind 
de gastouder accepteert, kan er verder gebouwd worden aan het ‘thuisgevoel’.  
 

Bij ons in de kinderopvang 

ben je ‘Van Harte Welkom’! 

Met heel veel liefde willen wij jou verzorgen. 

Je mag bij ons spelen, eten, slapen, 

vriendjes maken en nog veel meer. 

Maar je mag bij ons vooral altijd zijn 

wie je bent, want jij bent UNIEK! 

Wij leren jou samen te spelen en te delen, 

we leren jou de kleuren en getallen. 

Wat wij het liefst doen? 

Dat is heel veel geven…… 

1000 kusjes, 1000 knuffels allemaal voor jou. 

Bij ‘Van Harte Welkom’ 

ben je meer dan welkom! 

 

 

 


